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EVLİYANIN DİLİNDEN 


dest ve üuslün 


Hikmetleri 


Abdullah Demiray 


SEMERKñND 


ABDULLAH DEMİRAY 


1983 yılında Çankırı”nın Yapraklı ilçesi Kullar köyünde doğdu. 2001 yılında Çankırı İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul'a gelerek klasik usulde Arap edebiyatı, hadis, fıkıh, tefsir, kelam gibi ilimleri tahsil ederek 2006 yılı Eylül ayında M. Süleyman Elkoca Hoca Efendiden icazetnamesini aldı. 2003 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi, İlahiyat (Önlisans) Fakültesi”nden 2005 yılında mezun oldu. 


Yazar, Semerkand Yayınları Araştırma Merkezi”nde tercüme ve telif çalışmalarına devam eden yazarın Bidayetü”l-Hidaye / Müslümanca Bir Hayat adlı eseri yayınevimizce yayınlanmıştır. 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adı ile... 


Suyu temizleyici ve İslâm'ı nur kılan Allah'a hamdolsun. Salât ve selâm Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi ve sellem) ve onun edebiyle edeplenen âl ve ashabının üzerine olsun. 


Temizlik denilince aklımıza genellikle fıkıh kitaplarında geçen “hakiki ve hükmi kirliliklerden temizlenmek” gelir. Bu tanım doğrudur, ancak bunun yanında kalbi günah kirlerinden arındırmak da başlı başına bir temizliktir. Hatta bu, zâhiri temizlikten daha da önemlidir. Çünkü kalp, Allah'ın [celle celâluh| nazargahıdır. Dolayısıyla öncelikle onu günah kirlerinden arındırmak gerekmektedir. 


Meseleyi bu şekilde düşündüğümüz vakit temizliği zâhiri ve bâtıni olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Zâhiri temizlik, maddi kirliliklerden arınmak; bâtıni temizlik ise manevi kirliliklerden arınmak demektir. İbadetlerin yerine getirilebilmesi için her iki temizliğe de dikkat etmek gerekir. Bu sebeple abdest ve gusül büyük önem arzetmektedir. Çünkü abdestin farz kılınmasında maddi ve manevi birçok hikmet vardır. Nitekim abdest sadece zâhir âzaları yıkamak ve temizlemekten ibaret değildir. Maddi kirler yanında manevi kirler de olduğundan, abdest ve gusül alırken manevi kirlerden arınmak da söz konusudur. Abdestin sadece maddi temizlik olmadığının en güzel kanıtı, abdest için su bulamayanların toprakla teyemmüm yapmasıdır. 


Maddi ve manevi bir temizlik olan abdest, aynı zamanda Allah”ın fcelle celaluhl huzuruna çıkmanın da ön hazırlığıdır. Bunun yanında küçük günahların affedilmesinden, mahşerde tanınmaya kadar birçok hikmet ve faydayı bünyesinde barındırır. Bu nedenle abdestin her yönüyle iyi anlaşılıp öğrenilmesi gerekmektedir. 


Bu sebeple Abdest ve Guslün Hikmetleri adındaki bu kitabı hazırlama ihtiyacı hissettik. Kitapta, özellikle abdestin ve abdestte belli azaları yıkamanın hikmetleri ile guslün ve gusülde bütün vücudu yıkamanın hikmetlerini ele aldık. Bunların yanında abdestin ortaya çıkış sebebinden devamlı abdestli bulunmanın fazilet ve faydalarına kadar abdest ve gusülle ilgili değişik konulara değindik. 

Kısaca, bu mütevazi çalışma ile abdest ve guslün hikmetlerini anlatmaya çalıştık. Temennimiz yapılan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasıdır. 
Rabbim bizleri maddi ve manevi kirlerden arınan halis kullarından eylesin. Âmin. 


Çalışma bizden, tevfik Allah'tandır. 


ABDULLAH DEMİRAY 
Sancaktepe, Mart 2009 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


İSLAM”DA 
TEMİZLİK ve ÖNEMİ 


Dünya ve ahiret saadetini hedef alan dinimiz İslam, temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü temizlik, Allah'ın [celle celalun) huzuruna durmanın bir şartı olduğu gibi, sağlıklı yaşamamızın da bir gereğidir. 
Ayrıca yüce Allah'ın (celle celaluh) sevgisini kazanmamıza vesile olan sebeplerin başında gelmektedir. Nitekim Rabbimiz âyet-i kerimede, 


7175” . s un... 


“Şüphesiz Allah, çok tövbe eden ve çok temizlenenleri sever” buyurmaktadır (Bakara 2/222). 


Temizlenenlerden maksat maddi ve manevi kirlerden arınmış kimselerdir. Maddi 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temizlik bedenin, elbisenin, evin ve çevrenin temizliği, manevi temizlik ise kalp ve bedenin günah kirlerinden arınması anlamına gelmektedir. Gereğince alınan bir abdest, her iki temizliği de yerine getirme özelliğine sahip bir ibadettir. 


Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi ve sellem] bir hadisinde, 


“Allah temizdir, temizliği sever”? buyurmuştur. 


Bu nedenle Allah”ın huzuruna çıkmadan önce iç ve dış olmak üzere bütün bedenin temiz olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Ancak bu şekilde Allah'ın [celle celâluh| sevgisi elde edilebilir. 


Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi ve sellem] temizliğin dinimizdeki yeri ve önemini beyan etmek için hadis-i şerifte, 

“Temizlik imanın yarısıdır? buyurmuş- 


tur. Kadı İyâz [rahmetullahi aleyh} bu hadisi Şöy le izah etmektedir: 


“İmanın iki yönü vardır. Bunlardan biri bâtını, şirkten ve küfrün pisliklerinden arındırmaktır. Nitekim Allah Teâlâ âyet-i kerimede, 


У, w a < 7 

ela чо) 
“Nefsini arındır (Müddessir 74/4) buyurmak suretiyle şirk başta olmak üzere kalbi ve 


1 Tirmizi, Edeb, 41. 
2 Müslim, Tahâret,1. 
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nefsi her türlü küfürden ve kötülükten arındırmak gerektiğini vurgulamaktadır. 


Diğeri de Allah”a ibadet etmek üzere vücudun uzuvlarını (maddi ve manevi pisliklerden) temizlemektir.”? 


Kısaca, temizlik maddi ve manevi pisliklerden arınmak demektir. Bu nedenle İslam âlimleri temizliği dört kısma ayırarak şu şekilde tasnif etmişlerdir: 


1. Dışın her türlü kirliliklerden temizlenmesi. 
2. Âzaların günahlardan temizlenmesi. 


3. Kalbin (kibir, gurur, riya ve haset gibi) kötü huy ve vasıflardan temizlenmesi. 


4. Gönlün Allah'tan gayri her şeyden temizlenmesi.“ 


İBADETLERDE 
TEMİZLİK ve HİKMETİ 


İbadetlerin yerine getirilmesinde temizlik büyük öneme sahiptir. Çünkü temizlik ibadetin kabul edilme şartlarından biridir. Bu gerek maddi gerekse manevi temizlik olsun farketmez. Dolayısıyla ibadetler yerine getirilirken dış temizliğe dikkat edildiği kadar, iç temizliğe de dikkat edilmelidir. 


з Kadı İyaz, ikmálü!-Mu'lim, 2/7. | 
4 Cürcâvi, Hikmetü”-Teşri ve Felsefetühü, s. 62-63. 
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İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde de iç ve dış temizliğin önemi oldukça büyüktür. Zira temizliğine dikkat etmeyen ve kötü ahlaklı olan insanları kimse sevmez. Onlarla oturup konuşmak, sohbet etmek istemez. Herkes onlardan yüz çevirir. Çünkü insanların sevgi ve güvenini kazanabilmek için zahiri temizlik yanında bâtıni temizliğe de dikkat etmek gerekmektedir. Zira zahir bâtının göstergesidir. Dolayısıyla kalbi her türlü kötü duygu ve düşünceden temiz olanın dışı da o derece temiz olur. Bu nedenle mühim olan kalbin ıslahıdır. Çünkü vücudun düzeni buna bağlıdır. Nitekim Resül-i Ekrem Efendimiz {sallallahu aleyhi ve sellem), “İyi bilin ki vücut içinde bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir”” buyurmuştur. 


Kalbi bir ordu komutanına benzetirsek, nasıl ki ordunun tertip ve düzeni başında- ki komutanına bağlı ise bedenin düzen ve ıslahı da kalbe bağlıdır. Kalbin ıslahı ise kolay ve herkesin yapacağı bir iş değildir. Bu nedenle kalp hastalıklarının (kibir, riya, haset gibi) tedavisini bilen mürşid-i kâmillerin/Allah dostlarının terbiyesi altına girmek ve onların tavsiyelerine uymak gerekmektedir. 


5 Buhâri, İman, 39, Büyü" 2; Müslim, Müsâkât, 107. 
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Kimin Huzuruna 
Çıktığımızın Farkında mıyız? 


İnsanların sevgi ve güvenini kazanabilmek için maddi ve manevi temizliğe dikkat etmek gerektiği gibi Cenab-ı Hakk”ın sevgi ve rızasını kazanabilmek için de her iki temizliğe dikkat etmek gerekmektedir. Nitekim namazdan önce hadesten taharet ile necasetten taharetin9 farz kılınması bu sebeptendir. 
Çünkü namazın farzlarından olan hadesten taharet ile, hükmi pisliklerden; necasetten taharetle de zâhiri pisliklerden arınarak Rabbimiz'in huzuruna tertemiz bir şekilde çıkmış ve gönül huzuruyla ibadet etmiş oluruz. Bu da bizim Allah'ın (celle celaluh) sevgi ve rızasını kazanmamıza vesile olur. 


Meselâ bir devlet reisinin makamına çıkıp onunla görüşmek istediğimiz zaman her zaman- ki halimizle çıkmayız. Ona verdiğimiz değeri göstermek için güzelce temizlenir, en güzel elbiselerimizi giyer, saçımızı sakalımızı düzenler, güzel kokular sürünür öyle çıkarız. Sonra da edebi muhafaza ederek, usulüne uygun bir şekilde isteklerimizi dile getiririz. Neden böy le yaparız? O kimsenin sevgi ve muhabbetini kazanmak için... Halbuki o da bizim gibi Allah'ın (celle celàluh] bir kuludur. Fakat bulunduğu makam itibariyle gerekli saygıyı hak etmektedir. Buna 


6 Abdestsiz veya cünüp olan bir kimsenin abdest ve gusül alarak 
hükmi pisliklerden temizlenmesine hadesten taharet; beden, elbise ve namaz kılınacak yerin, namazın sahih olmasına mâni olacak maddi pisliklerden temizlenmesine de necasetten taharet denir. 
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dikkat etmeyerek huzura pejmürde bir halde çıkar ve adapsızlık yaparsak daha hiçbir şey söylemeden kapıdan geri çevriliriz. 


Buna göre düşündüğümüz zaman, bizi yoktan var eden Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna daha temiz ve düzenli bir halde çıkmamız gerekmez mi? 


Elbette, Allah'ın [celle celiluh) huzuruna daha temiz ve düzenli bir halde çıkmamız ve O'nun [celle celâluh| sevgisini, rızasını kazanma gayreti içerisinde olmamız gerekir. Bu nedenle namaz öncesi yapılan hazırlığa özen göstermeli ve Hakk'ın huzuruna duracağımızı düşünerek kalbimizin uyanık olmasına dikkat etmeliyiz. Zira namazdaki huşü ve huzurumuz abdestte kalbin uyanık olmasına bağlıdır. Bu konuda salihlerden biri, “Abdestte kalbi uyanık olan, namazda kalbini uyanık bulur. Kalbi gaflet içinde olan ise namazda kalbini gaflette bulur”” demiştir. 


Namazdaki huşünun abdestteki kalp uyanıklığına bağlı olduğunu bilen Ali b. 
Hüseyin Zeynel-âbidin Efendimiz (rahmetullahi aleyhi namaz için abdest alınca yüzünün rengi değişir, sararır ve kendisini bir titreme alırmış. Bunun sebebini soranlara, “Kimin huzuruna çıkacağımı ve kime hitap edeceğimi biliyor musunuz?” demiştir.8 


Temizlik olmadan ne ibadetlerimiz kabul olur, ne de yaptığımız ibadetlerden tat ala- 


7 Sühreverdi, Avarifü7-Maarif, s. 175. 
8 Ebü Tâlib el-Mekki, Kütü7-Kulüb, s. 196. 
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biliriz. Bu nedenle Peygamber Efendimiz İsallallahu aleyhi ve selleml, 


“Namazın anahtarı temizliktir” buyurmuştur. 


Aslında temizlik şartı sadece namaza has değildir. Allah [celle celaluh) için yapılan her amelin kabulü onun temiz olmasına bağlıdır. Örneğin, riya ile kirlenen bir ibadet kabul olmadığı gibi, haram maldan verilen sadaka ve zekât da aynı şekilde kabul olmaz. Yine yaptığımız ibadet ve duaların kabulü de yiyecek ve içeceklerimizin temiz ve helalinden olmasına bağlıdır. 


Demek ki Allah'a [celle celaluh) layık bir kul olabilmek için pek çok yönden, maddeten ve manen temiz olmak lazımdır. 


Abdurrahman-ı Tahi [kaddesallahu sırrahu) bir sözünde şöyle der: 


“Namazda gaflete düşmenin sebebi | abdestteki gafletten dolayıdır. Abdestteki gafletin sebebi ise taharetteki gaflettendir. | İnsan taharete giderken, ‘Şüphesiz ben 

, (alacağım abdest ile) Rabbim'in huzuruna duracağım. Üzerimde görünen ve görünmeyen pislikleri gidermem gerekir diye düşünmelidir. Abdest alırken de, 'Cismimdeki bedeni ve manevi kirleri temizlemem 

— gerekir” düşüncesi içerisinde olmalıdır.” 


9 Tirmizi, Tahâret, 3, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/340. 
10 Abdurrahman-ı Tahi, e/-/şaraf, s. 174. 
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SU ile ABDEST 
ALMANIN HİKMETİ 


Diğer sıvı maddeler arasından su ile abdest almanın ve temizlik yapmanın hikmetini şu şekilde açıklayabiliriz. 


Bilindiği üzere su, necasetin kendisini giderdiği gibi, insana hoş gelmeyen kötü kokusunu da giderme özelliğine sahip bir maddedir. Suyun bu özelliğe sahip olması kendisiyle temizlik yapmanın hikmetlerinden biridir. 


Bir diğer hikmeti de, suyun her şeye hayat ve canlılık verme özelliğine sahip olmasıdır. Bu nedenle abdest alan kimsenin vücudu daima canlı ve zinde olur. 


Suyun bulunmadığı veya kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda onun yerine toprakla teyemmüm alınmasının hikmeti de budur. Çünkü sudan sonra mahlükata hayat ve canlılık verme özelliğine sahip olan şey topraktır. Bunun yanında toprağa el sürmemiz bize tevazuu öğretir. Bizlere sonunda dönüşün toprak olacağını hatırlatır. 
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| İmam Gazâli rametullah-i aleyh) bir | 
sözünde şöyle der: 

“Kul, abdest aldığında suyun berraklığını, inceliğini ve kirleri nasıl temizlediğini düşünmelidir. Çünkü Allah Teala suyu mübarek kılmış ve âyet-i kerimede, 


e ¿ú ¿C s, UJ; 
“Gökten bereketli bir su indirdik” (ках 50/9) buyurmuştur. 


Kulun Allah'a karşı olan durumu, suyun saflığı gibi olmalıdır. Bu | sebeple Allah Teâlâ'nın yıkanmasını | farz kıldığı azalardan yüzü yıkarken, | gönlünü Allah'ın dışındaki şeylerden; | elleri yıkarken, onları Allah'tan başkasına açmaktan; ayakları yıkarken de onları Allah'ın razı olmadığı yollara gitmekten temizlemek niyetiyle yıkamalıdır. Başı meshetmeye gelince onu da Allah'tan başkasıyla övünmekten sakınmak niyetiyle meshetmelidir. 
Sonunda da kendisine bu dini nasip eden Mevla”ya şükretmelidir.”" 


11 Gazâli, Mihâcü'-Ârifin, s. 49. 
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ABDEST ve ÖNEMİ 


Abdestin Tanımı 


Abdest, vücudun belli azalarını usulüne göre yıkamak ve meshetmekten ibaret olan hükmi bir temizliktir. Bu temizliğe “hades-i asgar” (küçük temizlik) adı verilir. Çünkü abdest gusül gibi değildir. Vücudun ancak belli yer ve azaları yıkanıp meshedilir. Bu bakımdan Allah”ın [celle celaluh) biz kullarına sağladığı bir kolaylıktır. Nitekim abdest almak için bütün bedenin yıkanması emredilmiş olsaydı, Allah'ın (celle celaluh) bu emrini yerine getirmekte ne kadar çok zorlanır ve sıkıntıya düşerdik. 


Abdest, namazın farzlarından olan ve hakiki pisliklerden temizlenmeyi ifade eden “necasetten taharet”in değil, hükmi pisliklerden temizlenmeyi ifade eden “hadesten taharet”in karşılığıdır. 


Abdest, temelde hükmi ve manevi bir temizlik olması yanında, sağlık açısından da pek çok faydayı ihtiva etmesi yönünden maddi temizlik özelliğini de taşımaktadır. Bu bakımdan abdest hem maddi hem de manevi bir temizliktir. Dolayısıyla bir mümin, abdest almak suretiyle ruhen ve cismen kendisini ibadete hazırlamış olmaktadır. 


DE 
GA 


"Cə 
"dx 
Çi ме 
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Kur'ân-ı Kerim'de Abdest 


Kur'ân-ı Kerim'de geçen, iz İş ai el. Eğ ёз Bal İİ А305 yal ail ga Ы 
. rar... 
bm á əəə şə 23 
yasli A 09 535 


“Ey müminler! Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi (dirseklerinizle beraber) yıkayın, başınızı (ıslak elle) meshedin ve ayaklarınızı da (topuklarınızla beraber) yıkayın” (Mâide 5/6) âyeti “teyemmüm âyeti” olarak adlandırılmışsa da bura- da abdestin farzları açıklandığı için aynı zamanda bir abdest âyetidir. Ancak abdest bu âyet ile farz kılınmamıştır. Çünkü bu âyet hicretin 6. yılında Medine'de nâzil olmuştur. Abdest ise Mekke'de namaz ile birlikte farz kılınmıştır. Dolayısıyla İslâm'da hiçbir zaman abdestsiz namaz kılınmamıştır. 


Abdestin Ortaya Çıkış Sebebi 


Allah Teâlâ Hz. Âdem Jaleyhi's-selâm) ve Hz. 
Havva'yı yaratıp cennetine koyduğu zaman, onlara cennetin yiyeceklerinden dilediklerini yemelerini, yalnız bir ağacı kastederek ona yaklaşmamalarını emretmişti. Fakat Allah'ın huzurundan kovulan şeytan Jaleyhillânel, HZ. 
Adem (aleyhi s-selam) ve Hz. Havva'yı aldatarak her ikisinin de o yasak ağaçtan yemelerine sebep oldu. Allah Teala da onları cennetinden çıkarıp, yeryüzünde belli bir süre kalmaları için dünyaya indirdi. İmam $а'гапї (rahmetullahi aleyh) Hz. Âdem'in aleyhi's-selâm| yasak meyveden yemesi hakkında, 


“Rivayet edildiğine göre babamız Hz. 
Âdem'in yasak meyveden yemesi abdestin asıl sebebi olmuştur. Çünkü abdest almamızı gerekli kılan manevi kirliliğin asıl sebebi, yemek ve yemenin neticesinde ortaya çıkan şehevi arzu ve isteklerin peşinden gitmektir”"” demiştir. 


Melekleri düşünecek olursak, onlar ne birşey yer, ne de içerler. Dolayısıyla meleklerden abdesti bozan, onları isyan ve günaha sevkeden herhangi bir durum meydana gelmez. Tabii ki bu melekler gibi olalım, onlar gibi yiyip içmeyelim manasına gelmez. Fakat yemek yerken tıka basa değil, Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi ve sellem) tavsiyesi üzere, midemizin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de hava ile doldurmalıyız.1? Ancak bu şekilde nefsin arzu ve isteklerini kırabiliriz. Nitekim Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisinde, 


“Şeytan, ademoğlunun kanının dolaştığı damarların içine girer, sizler açlık ve susuz- 


12 Şa'râni, Fethu-Mübin, s. 30. 
13 Tirmizi, Zühd, 47. 
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lukla onun dolaşacağı damarları daraltın ki şeytan içinize girip sizi azdırmasın”"" buyurmuştur. 


İnsan, yaratılış itibariyle melekler gibi olmadığı için yer, içer ve günah işleyebilir. 
Dolayısıyla insanın hiç abdest bozmaması veya günaha düşmemesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Ancak bu durum insanın melekler gibi olamayacağı anlamına da gelmez. Çünkü insan abdest alarak zahiri ve batini pisliklerden arındığı sürece melekler gibi olmuş olur. Bu nedenle insan, abdesti bozulduğu veya bir günaha düştüğü zaman abdest alabilme imkanı varsa hemen abdest almalı ve işlediği günaha da tövbe istiğfar etmeli ki, zâhiri ve batıni pisliklerden te-mizlenmiş olsun. 


Kısaca, babamız Hz. Adem [aleyhisselâm] ve annemiz Hz. Havva”nın yasak ağaçtan yemeleri abdestin ortaya çıkış sebebi olmuştur. Onların yasak ağaçtan yemelerine sebep olan şeytan [аіеуһіапе] olduğu için mümine lazım olan devamlı abdestli olmaktır. Çünkü abdest müminin silahıdır. Bu şekil silahlanan müminden şeytan uzak olur. 


14 Son kısmı hariç bk. Buhari, İ'tikâf, 11: Müslim, Selâm, 23; Ebü 
Davud, Savm, 78. 
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lik Abdest 


Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi ve sellem] peygamber olmadan önce de pak ve temizdi. 
Asla, ne putlara tapmış ne de Cahiliye döneminin pisliklerine bulaşmıştı. O hep Hira mağarasına gider, orada âlemlerin Rabbi olan Allah”a [celle celaluh) İbadet ederdi. 
Günlerini bu şekilde ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Arada bir şehre iner, azık tedarik eder, tekrar yine geri dönerdi. Yine bir gün Hira mağarasında Allah'a [celle celaluh) ibadet etmekle meşgulken, Cebrâil [aleyhi's-selàm] geldi ve Kur'an'in ilk öyetleri olan Alak süresinin ilk beş âyetini indirdi. Böylece Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem) peygamberlik verilmiş oldu. 


Bu olaydan sonra, Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi ve sellem) evine gitmek üzere Hira mağarasından indiği sırada Cebrail (aleyhisselam) da onunla birlikte mağaradan aşağıya indi. Vadinin bir köşesine gelince Cebrail faleyhi”s-selam) ayağını yere vur du. Vurduğu yerden su çıkmaya başladı. 
Sonra o sudan abdest aldı. Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem] onun abdest alışına dikkatle bakıyordu. Cebrâil laleyhi”s-selamı abdestini bitirdikten sonra, Peygamber Efendimiz'e de [sallallahu aleyhi ve sellem] aynı şekilde abdest almasını söyledi. O da Cebrâil'in faleyhi's-selâm| aldığı şekilde abdestini aldı. 
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Sonra Cebrail (aleyhi s-selamı, Peygamber Efendimiz'e iki rekât namaz kıldırdı. İşte namaz böyle kılınır, dedi. Bu şekilde abdest alıp namaz kılmayı öğrettikten sonra oradan ayrıldı.'9 


Alelneti ү л Ki | кзз л Cnh a İni доаеѕип Farz Allınma >epepi 


Abdestin farz kılınmasının dünyevi ve uhrevi iki asıl sebebi vardır. Dünyevi sebebi, namaz kılmak, tavaf etmek ve Kur'an'a el sürmek gibi abdestsiz yapılması helâl olmayan ibadetlerin yapılmasını mubah kılmak, uhrevi sebebi ise ahirette kişinin sevaba nail olması içindir. 


Abdestin Farzları 
Abdestin farzları dörttür. 
1. Yüzü yıkamak. 


Yüz, uzunlamasına alın başlangıcından çene altına kadar, genişlemesine ise iki kulak yumuşakları arasında kalan yerdir. 


2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak. 
3. Başın dörtte birine mesh vermek. 
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak. 


Topuk, ayağın iki yanında bulunan belirgin kemiğe verilen isimdir. 


15 Şeblenci, Nürü'-Ebsâr, s. 30; Abdülmecid Hâni, el-Hadåiku'l- Verdiyye, s. 39. 
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ч бо ол BEN — 


18. 


Abdestin Sünnetleri 


Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır: 


. Abdeste “eüzü besmele” ile başlamak. 
, Elleri bileklere kadar yıkamak. 

, Abdest almaya niyet etmek. 

. Abdestin başında misvak kullanmak. 

, Ağzı üç defa su ile çalkalamak. 

. Burna üç defa su vermek. 


. Oruçlu olmadığı takdirde ağız ve burnu 


yıkamada mübalağa etmek. 


. Abdestte sırayı gözetmek. 
. Âzaları yıkamaya sağdan başlamak. 


. Yıkanması gereken her organı üç kere 


yıkamak. 


, Abdest âzalarını ara vermeden (yani bir ата 


kurumadan diğerini) peş peşe yıkamak. 
Başın tamamını bir kere meshetmek. 


Kulakları meshetmek. 


. Boynu meshetmek. 


El ve ayakları yıkarken parmak uçlarından başlamak. 


, Abdestte yıkanması gereken uzuvları 


iyice ovmak. 


. El ve ayak parmaklarını hilallemek. 


Sık olan sakalı altından bir avuç su ile hilallemek. 
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Abdestte Misvak Kullanmanın Hikmeti 


Misvak kullanmanın sağlık açısından bilinen en önemli hikmeti, ağız ve diş sağlığını korumasıdır. Bugün tıp alanında yapılan araştırmalar, misvağın yapısında diş ve diş etleri için yararı olan florür maddesi bulunduğunu tespit etmiştir. Bundan başka misvağın, Allah'ın (celle celâluhj rızasını kazanmaya vesile olmasından, sünneti ihyaya, zekânın artmasına, gözlerin kuvvet bulmasına, ağız kokusunun gitmesine ve hazmı kolaylaştırmasına varıncaya kadar birçok faydaları vardır. 
Nitekim Peygamber Efendimiz /sallallahu aleyhi ve sellem) misvak kullanmanın önemi hakkında, 


“Ümmetime ağır gelmesinden korkmasaydım, her abdest alışta misvak kullanmalarını emrederdim”"” buyurmuştur. 


Abdestte ağzı yıkamanın hikmetlerinden biri ağız temizliğini sağlamak olduğu için Resül-i Ekrem Efendimiz, hem ağız temizliğini sağlamak hem de Allah'ın rızasını kazanmak için her abdest alışında misvak kullanmıştır. Nitekim bir hadisi şerifte, 

“Misvak ağzı temizleyici ve rabbin rızasını kazandırıcıdır”” buyurmuştur. 

Dolayısıyla abdest alırken misvak kullanmak Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir sünnetidir. Bu sebeple sırf Resül-i Ekrem Efendimiz'in yaptığı bir amel 
16 Buhâri, Cum'a, 8; Müslim, Tahâret, 42. 


17 Nesâi, Tahâret, 5. 
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olması sebebiyle her müminin bu sünneti yerine getirmesi gerekmektedir, 


е — — — — 


Г 

| İmam Rabbani (rahmetullahi aleyh] sünnete 
| uymanın fazileti hakkında şöyle demiştir: 
| 
| 


“Resülullah”ın sünnetine uymanın zerresi, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir amel olması sebebiyle tüm dünya zevklerinden ve ahiret nimetlerinden nice mertebelerden daha e ıı 


Sünnete Uygun Alınan 


Resülullah [sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şerifte, 


“Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar”” buyurmuştur. 


Hadiste belirtilen abdest, farzlarıyla beraber sünnet ve edeplerine riayet edilerek alınan abdesttir. Mesela, abdeste başlarken besmele ile başlamak, niyet etmek, mümkünse kıbleye doğru yönelmek, ağza ve burna su vermek, abdest uzuvlarını güzelce yıkamak, her uzvu yıkarken üçer defa yıkamak ve selefin okuduğu makbul duaları okumak abdestin belli başlı sünnet ve adaplarındandır. Her müslümanın bunları bilmesi ve abdest alırken uygulaması gerekmektedir. 
Nitekim İmâm-ı Rabbâni Ikaddesallahu sırrahul, Mektübât adlı eserinde, “İmâm-ı Âzam Ebü 


18 İmam Rabbâni, Mektübât, 114. Mektup. 
19 Müslim, Tahâret, 33. 
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Hanife'nin [rahmetullahi aleyh) abdestin edeplerinden birini terketmesi sebebiyle kırk yıllık namazını kazâ ettiğini”29 söylemiştir. 


İşte Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem] hadis-i şerifte, “kim güzelce abdest alırsa” demek suretiyle, sünnet ve edeplerine riayet ederek abdest alan kimseyi kastetmektedir. Ve bu şekil abdest alan kimsenin büyük günahları dışında (küçük) günahlarının affedileceğini haber vermektedir. 


Misal olarak, abdeste besmele ile başlamak abdestin bir sünnetidir. Bu sünneti işlemenin fazileti hakkında Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem], “Her kim abdest alırken Allah'ı anar ve O'nu zikrederse, Allah azze ve celle de iç ve dış olmak üze re onun bütün cesedini temizler. Aksi halde sadece zahirini temizler” koq akin дш 


m Buhara alimlerinden biri, Şah-ı Nakşi- 
| bend hazretlerine [kaddesallahu sırrahul, 


J 

| 
“Bir kimse namazda huzuru nasil elde x edebilir?” diye sorar. Şah-ı Nakşibend (kad- | desallahu sırrahuj âlime şu cevabı verir: “Bir | 

| kimse yemeğini helâlinden yer, Allah'ın her | 
| yerde hâzır ve пал olduğunu bilir, abdest | 
| alırken ve namaza dururken kendisini yüce | 
| 

| 


| 
| 
| 
| Allah'ın huzurunda bilirse, namazda huzu- 
| ru elde edebilir.” 


20 İmâm-ı Rabbâni, Mektübât, 1/83 (29. Mektup); ayrıca bk. 
Abdurrahman-ı Tâhi, e/-/şarat, s. 101. 

21 Darekulni, es-Sünen, 1/74. 

22 Abdülmecid Hâni, e/-Hadâiku'-Verdiyye, s. 413. 
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İKİNCİ BÖLÜM 


A е B| 


Abdest, Allah'ın [сее celaluh) huzuruna iç ve dış temizliği yaparak çıkmanın bir yoludur. Bu nedenle namaz gibi yüce bir ibadetin ön hazırlığı olan abdestin farz kılınmasında maddi, manevi birçok hikmet ve sırlar vardır. Bu hikmet ve sırları şu başlıklar altında toplayabiliriz. 


Ruha Rahatlık, Bedene Zindelik Verir 


Kişi abdest aldığı zaman, vücuduna bir canlılık gelir. Bu canlılık onun kalbine de akseder. Bu da ruhun huzura erip rahatlamasına sebep olur. Böylece yaptığı ibadetleri ihlâs ve huşü ile yapar. 
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Ayrıca abdest, deri altında biriken yağların kısmen olsun erimesini sağlar. Kan dolaşımını ayarlar, bu bakımdan kalbi ve bedeni dinlendirir. Sinir uçlarının en duyarlı bulunduğu organlar soğuk su ile yıkanırken insan bir anda toparlanır. Beyin daha iyi çalışır. Vücudun çalışma mekanizması normal çalışma devresine kavuşur. Böylece günlük işlerle yorulan beden, kendini toparlar ve zinde olur. 


a fəla 
I 4715 


Abdest bütün bedeni günah kirlerinden temizleyen bir ibadet çesididir. Çünkü vücudun bir azasıyla işlenen günahın etkisi sadece o özaya yönelik bir etki değildir. 
Onun etkisi bütün vücuda sirayet etmektedir. Dolayısıyla bedenin tamamı işlenen günahın etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle bütün bedeni günahların manevi zulmetinden arındırmak gerekmektedir. Bu ise ancak vücudu çevreleyen abdest özalarını yıkayıp meshetmekle mümkündür. 
Çünkü böyle yapmakla vücudun tamamı yıkanmış sayılır. Zira yıkanmalarıyla bütün bedenin manen temizlenmiş sayılacağı azalar abdest âzalarıdır. Şöyle ki: 


Halkanın sadece dış kısmını temizleyen bir kimse o halkanın tamamını temizlemiş sayılacağı gibi el, yüz ve ayaklarını yıkayıp 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başını mesheden bir kimse de bütün vücudunu daire şeklinde çevrelemiş sayılacağı için bütün bedenini günahlardan temizlemiş sayılır. 


Dolayısıyla abdest, sadece yıkanan âzanın değil, bütün bedenin günahlardan arınmasına sebep olan bir ibadettir. 


Huzura Kabul Edilmemize Sebeptir 


Namazda Allah'ın [celle celiluh) huzuruna durabilmek ve O'na kulluk edebilmek için atılan ilk adım abdesttir. Çünkü ibadetlerin başında hiç şüphesiz, müminin mi'racı olan namaz gelir. Namaz kılmayan bir mümin kesinlikle düşünülemez. Zira Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem] hadis-i şerifte, 


“Namaz dinin direğidir””” buyurmuştur. 


Namaza durmanın ilk şartı ise abdest almaktır. Bu nedenle alacağımız abdest ile Hakk'ın huzuruna duracağımızı düşünmeli, abdesti ona göre almalıyız. Çünkü Allah Teâlâ abdesti ve guslü bizlere, huzuruna tertemiz bir şekilde çıkabilmemiz için farz kılmıştır. Temiz bir şekilde huzura durabilmek için de abdestin bizi, maddi pisliklerden arındırdığını bilmeli ve bu şuur içinde olmalıyız. 


23 Deylemi, Firdevsü'rAhbâr, nr. 3611, Ali el-Müttaki, Kenzü'-Ummâl, nr. 18890. 
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Böyle bir düşünce abdestin geçerli olması için şart değilse de bu düşünce ile alınan bir abdest, kişinin günahlarının bağışlanmasına ve Allah'ın [celle celaluh) katında derecesinin yükselmesine sebep olur. 


г, rim ay” vy [Aria arl Omlamımiin m Tap „н Сау АС dn AMA! 
nizkın enisiemesine әоерериг 


Rızkın geniş olması zâhiri ve batini temizliğe bağlıdır. Zahirini temizleyenin zâhiri rızkı, batınını temizleyenin ise bâtıni rızkı genişler. Nitekim Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi ve sellem), “Rızkımın geniş olmasını istiyorum” diyen sahabi efendimize, hadis-i şerifte, 


“Temizliğe/abdeste devam et ki rızkına genişlik verilsin”? buyurmuştur. 


Bizi İnsanlara ve Meleklere Sevdirir 


Melekler günah işlemeyen nurani varlıklar oldukları için, devamlı abdestli olan müminleri severler. Temizliğine dikkat etmeyen, abdestsiz kimselerden ise hoşlanmazlar. Namaz vakitlerinde camiye pis ve abdestsiz gelenlerden rahatsız olurlar. 


İnsanlar da aynı şekilde abdestli ve temiz kimseleri severler. Çünkü abdest, insanın düzenli bir şekilde temizlenmesini sağlayan en güzel yöntemdir. Bu nedenle 


24 Ali el-Müttaki, Kenzü7-Ummal, nr. 44154. 
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abdest, insan ilişkileri açısından da büyük öneme sahiptir. 


Mesela, abdest alarak ağzını temizleyen bir mümin, hem ağız ve diş sağlığını korumuş hem de ağızda oluşabilecek kötü kokulardan kurtulmuş olur. Yine abdest alan bir kimse ayaklarını yıkamak suretiyle hem ayak sağlığını korumuş hem de ayaklarda oluşabilecek kötü kokuyu gidermiş olur. 
Böylece çevresiyle daha iyi ilişkiler kurar. 


Müslüman her zaman, bilhassa cuma ve bayram günleri temizliğine çok dikkat etmelidir. Çünkü bu günler müslümanların bir araya gelip toplandığı ve camilerin tıklım tıklım dolu olduğu mübarek günlerdir. Cuma ve bayram günlerinde, birbirini tanısın yada tanımasın herkes, omuz omuza vererek Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda el bağlar. Dolayısıyla bu günlerde gerek elbise gerekse beden temizliğine oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. 


Mahşerde Tanınmamızı Sağlar 


Mahşer, insanların kabirlerinden diriltilip hesap vermek üzere toplanacakları yerin adıdır. O günün şiddet ve korkusu herkesi kendi derdine düşürür. O gün kimse kimseyi düşünemez. Herkes kendi nefsinin derdindedir. Değil başkalarıyla, kendi annesi, babası, eşi ve çocuklarıyla bile ilgilenme 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fırsatı bulamaz. Hatta onlardan kaçmanın yollarını arar. Allah [celle celâluh] o günü bize şöyle tarif etmektedir: 


EZE 


z A 2 o şəy й КОЛ, I ° 20203 


а е “ələ 
2 vAr 2 


“İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar” (Abese 80/34-36). 


Herkesin kendi derdine düştüğü, kimsenin kimseyi tanımak istemediği o gün, bizi tanıyacak ve kurtaracak tek bir kişi vardır. 
O da Resül-i Ekrem Efendimiz dir [sallallahu aleyhi ve sellem]. Çünkü o ümmetine şefaat edeceği Makam-ı Mahmüd un? sahibidir. O gün onun şefaatine nail olanlar kurtuluşa erecektir. Onun bize şefaat edebilmesi için bizi tanıması, bu da benim ümmefimdendir, diyebilmesi gerekir. Aklımıza, Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) 0 gün bizi nasıl tanıyacak, diye bir soru gelebilir. Bunun cevabı Ebü Hüreyre”den rradiyallahu anh) rivayet edilen şu hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Ebü Hüreyre [radıyallahu anh) anlatıyor: 


25 Âlimlerin çoğu Makam-ı Mahmüdun ahirette Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) verilecek olan şefaat hakkı olduğunu söylemişlerdir. Meşhur olan görüş budur. Ebü Hüreyre'den (radıyallahu anh] rivayet edilen hadiste Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: “O öyle bir makamdır ki, orada ümmetime şefaat edeceğim.” bk. Ayni, Umdetü'-Kâri, 4/172). 
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Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem] bir gün sahabileri ile birlikte bir kabristana uğradı. 
Kabir ehline selam verdikten sonra, 


“İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim” buyurdu. 
Ashab-ı kiram, 

“Biz senin kardeşlerin değil miyiz, ya Resülallah?” diye sorduklarında Resül-i Ekrem, 

“Sizler benim ashabımsınız, kardeşlerimiz henüz gelmemiş olanlardır” buyurdu. 
Bunun üzerine ashab-ı kiram, 


“Ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın, ey Allah'ın Resülü?” 
dediler. Peygamber Efendimiz, 


“Ne dersiniz? Bir adamın siyah atlar içerisinde alnında ve ayaklarında sakarlık/ beyazlık olan bir atı olsa, kendi atını tanımaz тї?” diye sordu. Sahabe-i kiram, 


“Evet, tanır, ey Allah'ın Resülü” dediler. 
Bunun üzerine Resülullah Efendimiz, 


“İşte onlar da (kıyamet günü) abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ve ben havzın başında onları bekleyeceğim” buyurdu.” 


Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem] başka bir hadiste de, 


“Ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları 


26 Müslim, Tahâret, 39. 
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parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” buyurmuştur. 


TER Ap elan la ln ye ҮТҮР: "| А islenen Günahlara Kefaret Olur 


Vücudumuzda bulunan her bir aza, Allah'ın (celle celaluh) bizlere vermiş olduğu birer nimet ve emanettir. Onları en güzel şekilde kullanmak ve emanete ihanet etmemek gerekir. 
Aksi halde hangi âzamızla günah işlemişsek, o âzamız, hesap gününde aleyhimizde şahitlik yapacak ve bizden şikâyetçi olacak. Nitekim Cenâb-ı Hak âyet-i kerimede, 


° 5. T ° sə “ə "ğəz “° 
“0... 
əə z 3 2 
Фо А деш eşiği 


“O gün onların dilleri, elleri ve ayakları yaptıkları şeyler hakkında şahitlik yapacak” (Nür 24/24) buyurmuştur. 


Her azanın bir yaratılış gayesi ve hikmeti vardır. Mesela dil nimeti, bize Allah”ı [celle celaluh) çokça zikretmemiz, Kur”an okumamız, insanları hak din İslam”a davet etmemiz ve ihtiyaçlarımızı dile getirebilmemiz için verilmiştir. 

Göz nimeti, karanlıkta doğru yolu bulmamız ve kâinata bakıp tefekkür etmemiz için verilmiştir. 


27 Buhari, Vudü', 3; Müslim, Tahâret, 35. 
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Kulak nimeti, Allah'ın [celle celaluh) kelamını, Resülullah”ın (sallallahu aleyhi ve sellem] hadislerini ve evliyaullahın hikmetli sözlerini dinlememiz için verilmiştir. 


El nimeti, helal olana uzanıp haramdan sakınarak rızkımızı temin etmek için verilmiştir. Ve yine ayak nimeti Rabbimiz'in gidilmesini istediği yerlere gitmek, gidilmesini istemediği yerlere ise gitmekten sakınmak için verilmiştir. 


Eğer dilimizle kötü söz söyler, gözümüzle bakılması haram olana bakar, kulağımızla dinlenilmesi câiz olmayan sözler dinler, elimizle alınması haram olanı alır, ayağımızla da yürünmesi haram olan yerlere yürürsek, âzalarımızı yaratılış gayelerinin dışında kullanmış ve günaha girmiş oluruz. 


İşte alacağımız bir abdest, bu âzalarla işlediğimiz günahlara kefâret olacaktır. 
Çünkü Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem] hadis-i şerifte, 


“Mümin bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ellerinden çıkar. 
Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ayaklarından çıkar. 
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Neticede o mümin kul, günahlardan temizlenmiş olur”? buyurmuştur. 


Hadiste gözün, elin ve ayakların zikredilmiş olması, bunlar dışındaki uzuvlarla işlenen günahların affolunmayacağı anlamına gelmez. En çok kullanılan ve günahların en çok işlenildiği uzuvlar bunlar olduğu için özellikle zikredilmişlerdir. 


Yalnız abdestin kefaret olduğu günahlar, küçük günahlardır. Büyük günahlar için ise tövbe etmek ve hak sahibinden helallik almak gerekir. 


Günahlarımızın affına vesile olan abdest, Allah [celle celâlun| katındaki derecemizin yükselmesine de sebeptir. Nitekim Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şerifte, 


“Dikkat edin! Size, yüce Allah'ın dereceleri yükseltip günahları affettiği amelleri haber vereyim mi? Zorlukta ve darlıkta güzelce abdest almak, devamlı mescidlere gitmek ve bir namazdan sonra diğer namazı beklemek var ya; işte sizin için rıbat (sevabı getirecek şeyler) bunlardır”? buyurmuştur. 


Hadis-i şerifte görüldüğü üzere Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem] günah- 


28 Müslim, Tahâret, 32. 
29 Tirmizi, Tahâret, 39; Müslim, Tahâret, 34-41. 
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larımızın affına ve cennette yüksek derecelere nail olmamıza sebep olacak amellerin arasında farzları ile beraber sünnet ve edeplere riayet edilerek alınan abdesti de saymıştır. 
Bunun hikmeti, şiddetli soğuk gibi zor zamanlarda abdest ve diğer amellerin yerine getirilmesi nefisle cihad sayıldığı için bu amellerin mükâfatı da o derece büyük olmaktadır. Çün kü en büyük cihad nefisle yapılan cihaddır. 
İşte nefsini yenen ve hadiste belirtilen amelleri yapmaya devam eden bir kimse Allah”ın [celle celiluh) Sevgi ve rızasını kazanarak cennette yüksek derecelere kavuşur. 


Oflayı PDhiazliyiy 
Uirkeyi Dindirli 


Günlük hayatta çokça karşı karşıya kaldığımız durumlardan biri de öfkedir. İnsan her zaman sükünet ve huzur halini muhafaza edemeyebilir. Bazı hadiseler karşısında öfkelenip kızabilir. Bu hal çok tehlikelidir. 
Çünkü bu an şeytanın insana vesvese verdiği bir andır. Şeytan, öfkeli bir insana olmadık kötülükleri işletmeyi ister. Eğer kişi şeytana kanar ve ona uyarsa büyük hata ve kusurları işlemeyi göze alır. Ve tamiri imkânsız işler yapmaya kalkışır. Bu nedenle atalarımız, “Öfkeyle kalkan zararla oturur” demişlerdir. 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem] kızan kimsenin, sinirini yatıştırabilmesi için bir hadiste eüzü besmele çekerek 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Allah a [celle celaluh) Sığınmasını, başka bir hadiste de ayakta ise oturmasını, oturuyorsa yatmasını tavsiye etmiştir.?” 


İslam düşünürü ve tabip olan Abdüllatif el-Bağdâdi, “Öfkenin insanın bedenini ısıttığını ve kuruttuğunu, bundan dolayı da Resülullah'ın [sallallahu aleyhi ve sellem] gazaplanmayı yasakladığını” söyler. 


Konumuzla ilgili hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem], 


“Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak suyla söndürülür. Öyle ise biriniz öfkelendiğinde abdest alsın”? buyurmuştur. 


Psikiyatris Sefa Saygılı da bu konuda şu önemli açıklamayı yapmaktadır: 


“Öfke (hadiste tavsiye edilen) ayakta iken oturmak, oturuyorken yatmak gibi hareketlerle hafiflememişse, en tesirli çare vücudu soğuk su ile temas ettirmektir. Suyun ferahlatıcı ve teskin edici özelliği vardır. Beden yüzeyindeki damarları daraltır. Dolayısıyla kalbi rahatlatır. Teri giderir, solunumu kolaylaştırır. Bu yüzden bugünkü tıbbın asabı bozulanlara duş yapmalarını, su ile temas etmelerini tavsiye etmesi boşuna değildir.”32 


30 Ebü Davud, Edeb, 4. 

31 Ebü Davud, Edeb, 4. 

32 Dölek, Adem, “Bazı Hadislerin Psikoterapi Açısından Yorumlanması”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sy. 4 (2000), 5.25. 
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Bu açıklamadan da anlıyoruz ki Resülullah”ın (sallallahu aleyhi ve sellem) yapmamızı tavsiye ettiği her şeyde bizim için sayısız hikmet ve faydalar bulunmaktadır. 


seytana Karşı Manevi Bir Kalkandıı 


Abdest görünmeyen tehlikelere kar şı müminin manevi silahıdır. Nitekim bir kelâmıkibarda, “Abdest müminin silahıdır” denilmiştir. Bu şekil silahlanmış bir mümine, ne şeytanın şerri dokunabilir ne de ken di nefsinin ve şehvetinin... 


Çünkü abdest alarak hissi ve manevi pisliklerden temizlen bir mümin meleklerin mertebesine yaklaşmış olur. Nasıl ki şeytan melekleri yoldan çıkaramıyor, onlara günah işlettiremiyorsa, meleklerin mertebesine yakın olan bir mümini de yoldan çıkaramaz. Onu günaha sevkedemez. Böylece abdest, şeytana karşı müminin manevi bir silahı olmuş olur. 


Hz. Ömer fradıyallahu anh) bir sözündə | şöyle der: 

“Abdestin hükümlerini gereğince yerine getiren kişiden şeytan uzak olur, ona yaklaşamaz.”? 


33 Cürcavi, Hikmetü't-Tesri ve Felsefetühü, s. 66. 
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ABDESTTE BELLİ 
AZALARI YIKAMANIN 
HİKMET ve FAYDALARI 


Allah'ın [celle celaluh) huzuruna çıkmadan önce vücudun belli âzalarını yıkayıp meshederek abdest almamız dinimizin bize bir emridir. Bundaki ilâhi maksat sadece bu azaları görünen kir ve pisliklerden temizlemek değil, abdestin bu âzalarla işlenen günahlara kefâret olmasındandır. 


Bu nedenle abdest sadece vücudun belli âzalarını yıkamaktan ibaret olan bir ibadet değildir. Pislikler maddi olduğu kadar manevi de olduğundan, abdest alırken manevi kirlerden arınmak da söz konusudur. Yeter ki işlenen hata ve günahlara tövbe edilerek abdesi alınsın. 


Vücudun organları arasında abdest âzalarının ayrı bir önemi vardır. Çünkü bizlere sayısız nimetler ihsan eden Rabbimiz, nimetlerden yararlanmamızı sağlayacak organları da yaratmıştır. Bunların başında hiç şüphesiz abdest âzaları gelir. Zira elimizle bütün ihtiyaçlarımızı görür, ayaklarımızla gitmek istediğimiz yerlere gider, burnumuzla koku, ağzımızla tat alırız. Kulaklarımızla işitir, gözlerimizle kâinata bakar, Allah'ın [celle celâluh) azamet ve şanını tefekkür ederiz. Böylece beş duyu organımız olan görme, duyma, 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tatma, koklama ve hissetme ile Allah'ın [celle celaluh) bütün nimetlerini tanımış ve elde etmiş oluruz. 


İşte abdestte belli âzaları yıkamanın bir diğer hikmeti de bütün nimetlerden faydalanmamızı sağlayan bu âzaları veren Rabbimiz'e şükretmektir. 


Kısaca, abdestte belli âzaları yıkayıp meshetmenin zâhiri ve bâtıni birçok hikmet ve faydası vardır. Zâhiri hikmetten maksat, abdest âzalarının gözle görünür pisliklerden temizlenmesi, bâtıni hikmetten maksat ise bu azalarla işlenen (küçük) günahların affedilmesidir. 


Buna göre abdestin farzlarından olan yüzü, kolları ve ayakları yıkamanın hikmetleri ile başı meshetmenin hikmetlerini şu şekilde açıklayabiliriz: 


Yüzü Yıkamanın Hikmeti 


Zâhiri Hikmet: Vücudun ilk göze çarpan azası yüz olduğu için onun her türlü kir ve pislikten arındırılıp temizlenmesi gerekir. 
Bunun için en güzel yöntem abdest almaktır. Çünkü abdest almayan bir kimse yüzünü belki günde bir defa yıkarken, namaz kılmak için abdest alan bir kimse günde beş defa yüzünü yıkar. Ayrıca yüzü yıkamak cildi kuvvetlendirir, baştaki ağırlığı ve yorgunluğu giderir. Devamlı abdest alanların, 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ihtiyarlasalar bile yüzlerindeki güzelliklerinin gitmemesinin en büyük sebebi budur. 


Bâtıni Hikmet: Allah'ın (celle celâluh] bize ihsan ettiği göz nimeti, karanlıkta doğru yolu bulmamız, ihtiyaçlarımızı gidermemiz ve yer ile gök tabakalarını müşahede edip, Allah'ın [celle celaluh) birliğine delalet eden hârikulâde şeyleri tefekkür etmemiz için verilmiştir. Harama baksın, başkalarının kusurlarını araştırsın ve müslümana tepeden baksın diye verilmemiştir. 


İşte gözlerimizi bu gibi günahlardan koruyamadığımız takdirde abdestte yüzü yıkamamız, gözlerimizle işlediğimiz günahların affına vesile olacaktır. Nitekim Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem] abdest alırken yüzünü yıkayan kimsenin, gözleri ile bakarak işlediği her günahın abdest suyu ile yüzünden akıp gideceğini haber vermiştir. 


Elleri Dirseklerle 


Beraber Yıkamanın Hikmeti 


Zâhiri Hikmet: Abdeste elleri dirseklerle beraber yıkamak büyük önem taşımaktadır. 
Çünkü diğer âzalar içerisinde en çok kullandığımız organ ellerimizdir. Temiz olsun, pis olsun her işimizi ellerimizle görürüz. 
Yemeğimizi elimizle yer, suyumuzu elimizle içeriz. Bu nedenle onların temiz olmasına dikkat etmemiz gerekir. Aksi halde birçok 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hastalığa davetiye çıkarmış oluruz. Yine üzerimize vâcip olan rızkımızı ellerimizin yardımıyla temin ederiz. Ayrıca elleri dirseklerle beraber yıkamamız bu bölgedeki damarların rahatlamasına ve kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. 


Bâtıni Hikmet: Ellerimiz bize Allah'ın (celle celiluh) sevdiği ve razı olduğu amelleri yapmamız için verilmiştir. Yoksa harama uzansın, insanlara zarar versin, emanete hıyanet etsin ve yapılması câiz olmayan şeyleri yapsın diye verilmemiştir. Buna rağmen nefsimize yenik düşerek ellerimizle Allah'ın [celle celAluh) yapılmasını haram kıldığı amelleri yaparak günah işleyebiliriz. Mühim olan, abdest alarak ellerimizi o günah kirlerinden temizlemektir. Çünkü Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem) abdest alırken iki elini yıkayan kimsenin, elleriyle tutarak işlediği her günahın abdest suyu ile elinden çıkıp gideceğini haber vermiştir. 


Başı Meshetmenin Hikmeti 


Aklımıza, abdestte başı yıkamak yerine neden meshederiz? Bunun hikmeti nedir, diye bir soru gelebilir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. 


Zâhiri Hikmet: Başı meshetmek vücutta bulunan fazla elektriği giderici özelliğe 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sahiptir. Bu nedenle bedenin rahatlamasın- da büyük etkiye sahiptir. Dinimiz kolaylık dini olduğu için başımızı yıkamak yerine meshetmeyi yeterli görmüştür. Çünkü her abdest alışta başı yıkamak zor ve meşakkatli olduğu gibi sık sık hasta olmamıza da sebep olurdu. 


Bâtıni Hikmet: Esasen başımızın el, yüz ve kollarımızla işlediğimiz günahlarla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Fakat başımız bu özalara yakın olduğu için manevi olarak diğerlerinin işlediği günahlardan etkilenmektedir. 
Bu etkiye binaen başımızı yıkamak yerine meshederiz. Nitekim günaha yakın olanın suçu, günahı işleyene göre daha azdır. 


Ayakları Yıkamanın Hikmeti 


Zahiri Hikmet: Ayakları yıkamak bu bölgede oluşabilecek bakterilerin yok edilmesi ve mantar, nasır gibi birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca ayaklarda oluşabilecek kokunun gitmesini de sağlar. 


Bâtıni Hikmet: Ayaklarımızla Allah'ın [celle celaluh) haram kıldığı yollara değil, razı olduğu yollara gitmeli ve dünyanın peşine düşmemeliyiz. Aksi halde Allah'ın [celle celàluh] bu nimetine nankórlük etmis, günaha girmis oluruz. Meselá bir an gaflete düsüp nefis ve şeytana uyarak, ayaklarımızla Allah”ın gidilmesini haram kıldığı yerlere gitmiş olabiliriz. Bu durumda yapmamız gereken ilk şey günahın peşinden hemen tövbe etmek ve abdest almaktır. Nitekim Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem] abdest alırken ayaklarını yıkayan kimsenin ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günahın abdest suyu ile ayaklarından çıkıp gideceğini bildirmiştir. 


Demek ki abdestte ayakları yıkamak Cenab-ı Hakk”ın yasakladığı yerlere gitmemek, dünyanın ziynet ve lezzetlerine karşı yürümemek anlamına gelmektedir. 


Abdestin sünnetlerinden olan ağza ve burna su vermek ile kulaklarla boynu meshetmenin hikmetlerini ise şu şekilde açıklayabiliriz. 


Л Ava Cu Yaymanin іи 
Agza Su Vermenin Hikmeti 


Zâhiri Hikmet: İnsanlarla sağlıklı diyalog kurabilmemiz için ağız temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Aksi halde dişlerimizin arasında kalmış yemek kırıntıları ağızda kötü kokunun oluşmasına sebep olur. Bu ise insanlarla olan ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiler. Fakat her abdest alışımızda ağzımızı yıkamamız ve misvak kullanmamız bizi bu sıkıntıdan kurtarır. Çünkü misvak ağzımızı temizlediği ve ağız kokusunu giderdiği gibi, Allah'ın [celle celaluh) rızasını da kazandırır. Ayrıca ağzımıza su vermekle suyun tadının değişip değişmediğini öğrenmiş oluruz. Zira abdest için kullandığımız suyun rengi, tadı ve kokusu değişmemiş mutlak su5“ olması lazımdır. 


Batini Hikmet: İnsanlarla olan ilişkilerimizde ağız temizliğine nasıl dikkat ediyorsak Allah'ın [celle celaluh) huzuruna duracağımız zaman da ağız temizliğine o derece dikkat etmeliyiz. Çünkü her türlü eksiklikten münezzeh olan Rabbimiz, günah kirlerinden arınmış temiz bir ağızla zikredilmeye layık şanı yüce olan Allah zü'l-celâl hazretleridir. Bunun için de ağzımızı her türlü haram lokmadan, dilimizi de mâlâyâni sözlerden muhafaza etmemiz gerekir. Yoksa Allah'ı (celle celaluh) Zikretmemiz, Kur'an okumamız ve insanları hak din İslâm'a davet etmemiz için verilmiş olan dilimizi mâlâyâni sözlerle kirletebiliriz. 


İşte abdest alırken ağza su vermek, haram lokmadan uzak durmak ve dili malayani sözlerden muhafaza etmek anlamına gelmektedir. Buna dikkat ettiğimiz takdirde Cenab-ı Hakk”ın huzuruna temiz bir ağızla çıkmış ve her türlü eksiklikten münezzeh olan Rabbimiz”i temiz bir dille zikretmiş oluruz. 


34 Yaratıldıkları vasıf (özellik) üzerine duran sulara mutlak su denir. 
Bir mutlak suya süt gibi kokusu olmayıp sadece renk ve tattan ibaret iki vasfı olan bir sıvı karışıp kendisinde bu vasıflardan yalnız biri zahir olsa veya sirke gibi renk, tat ve kokusu olan bir sıvı karışıp da bu vasıflardan ikisi mutlak suda belirse artık o su mutlak su olmaktan çıkar. Ve onunla abdest almak caiz olmaz. 
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Burna Su Vermenin Hikmeti 


Zahiri Hikmet: Ağız temizliği kadar burun temizliği de çok önemlidir. Çünkü burnumuz koku alma özelliğine sahip bir organ olduğu gibi, soluduğumuz havayı temizleme özelliğine de sahip olan bir organdır. İçerisinde bulunan küçük kıllar, soluduğumuz havadan burnumuza giren toz ve toprağın vücuda geçmesini önler. Solunum sistemimizin bekçiliğini yapan burna su vermekle, toz ve mikrop yığınlarının vücuda girmeleri önlenmiş olur. Bu ise sağlığımız için çok önemlidir. Bu öneme binaen abdest alırken burnumuza su vermemiz emredilmiştir. Ayrıca ağza su vermekle suyun tadının değişip değişmediğini öğrendiğimiz gibi, burna su vermekle de suyun kokusunun değişip değişmediğini öğrenmiş oluruz. 


Batıni Hikmet: Burnumuz iyi kokuları aldığı gibi kötü kokuları da alan bir organdır. 
Örneğin sahabe efendilerimiz döneminde gıybetin yapıldığı yerden, etrafa leş kokusu gibi iğrenç bir koku yayılırmış. Sahabiler bu kokuyu hemen alırlarmış. Bugün ise gıybet o kadar çoğalmış ki Allah”ın kendilerine nimetler verdiği gerçek iman sahipleri ile nefislerini. ıslah etmiş hakiki müminler dışında burunlarımız artık gıybetin kokusunu alamaz olmuş. 


İşte abdest esnasında burna su vermek her türlü haram kokulardan uzak durarak 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mahbubun (Resülullah'ın) kokusunu arzulamak anlamına gelmektedir. 


Kulakları Meshetmenin Hikmeti 


Zahiri Hikmet: Kulakları meshetmek kulak içlerinde oluşabilecek mikrobik hastalıklara karşı alınmış bir önlemdir. Bu öneme binaen kulaklarımızı her abdest alışımızda meshetmek sünnet kılınmıştır. 


Bâtıni Hikmet: Kulak nimeti bize Allah'ın (celle celaluh) kelâmı, Resülullah'ın [sallallahu aleyhi ve sellem) hadisleri ve evliyâullahın hikmetli sözlerini dinlememiz için verilmiş bir nimettir. Bu nedenle kulaklarımızı gıybet, dedikodu ve her türlü ahlâksız çirkin sözleri dinlemekten korumalıyız. Sadece konuşana günah yazılır, dinleyene günah yazılmaz zannetmeyelim. Nitekim Resülullah Efendi- 


miz (sallallahu aleyhi ve sellem), 


“Gıybet edeni dinleyen de o gıybetin günahına ortaktır” buyurmuştur.?5 


İşte abdest alırken kulakları meshetmek, Allah'ın yasakladığı sözleri duymak- tan sakınmak ve can kulağını faydalı sözlere açmak anlamına gelmektedir. 


35 Taberâni, Mu'cemü'-Evsat, nr. 2414; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 8/91; Zebidi, /thâfü's-Sâde, 9/306. 
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Boynu Meshetmenin Hikmeti 

Zahiri Hikmet: Boynu meshetmek, ensede bulunan damarların rahatlamasını ve kan akışının düzenlenmesini sağlar. 
Baştaki ağırlık ve yorgunluğu alır. 

Batıni Hikmet: Boyun, esaret zincirinin vurulduğu yerlerden biridir. Dolayısıyla nefis, şeytan ve dünyaya bel bağlayan kimseler, esaret zincirini boyunlarına takmış ve onlara kul köle olmuş demektir. Bu nedenle boynu bunlara köle olmaktan kurtarmaya niyet ederek meshetmek gerekir. 


Abdestte belli azaları yıkamanın hikmet ve faydalarını öğrendikten sonra anlıyoruz ki, aldığımız her abdest bizi, zahiri ve bâtıni birçok pislikten arındırmakta ve Rabbimiz'in huzuruna temiz bir şekilde çıkmamızı sağlamaktadır. 


——— 


İbn Abbas [radıyallahu anh) abdestte belli âzaları yıkama ve meshetme hakkında şöyle demiştir: 

“Eller, cennet sofralarından yemek; ağız, Cenâb-ı Hak ile kelâm etmek; burun, cennet 
| kokusunu almak; yüz, cennette cemâlullahı 
görmek; kollar ise cennet ziynetleri ile süslenmek için yıkanır. Baş, cennet tacını giymek; kulaklar, Allah'ın kelâmını işitmek için meshedilir. Ayaklara gelince onlar da cennet sokaklarında yürümek için yıkanır.” 


| 


— .... ........... . ... amana 


36 Cürcâvi, Hikmetü”-Teşri ve Felsefetühü, s. 65. 
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AZALARI ÜÇER DEFA 
YIKAMANIN FAZİLET ve 
HİKMETİ 


Abdestte özaların üçer defa yıkanması Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi ve sellem] ve geçmiş peygamberlerin sünnetidir. İbn Ömer (radıyallahu anh] anlatıyor: 


Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem) bir defasında abdest alırken abdest âzalarını birer defa yıkadı ve şöyle buyurdu: 


“Bu, o kimsenin abdestidir ki Allah hiçbir namazını bunsuz kabul etmez." Sonra bir abdest daha aldı. Her âzasını ikişer defa yıkadı ve şöyle buyurdu: 


“Bu, değerli ve kıymetli abdesttir.” Son ra yine abdest aldı, bu defa âzalarını üçer defa yıkadı ve, 


“Bu, abdestin en mükemmel olanıdır. Ve bu (şekil abdesi), benim ve Allah'ın dostu İbrahim'in abdestidir. Kim böyle abdest alıp tamamladıktan sonra, 'Ben, Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resülü olduğuna şehadet ederim” derse o kimse için cennetin sekiz kapısı açılır. 
Onlardan dilediğinden girer?” buyurmuştur. 


Her müminin bu şekilde abdest âzalarını üçer defa yıkamak suretiyle abdest alması gerekir. Zira farzları ve vâcipleri gereği gibi yerine getirmek, sünnetlere riayet etmeye bağlıdır. 


37 İbn Mâce, Tahâret, 47. 
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DEVAMLI ABDESTLİ 
BULUNMANIN FAZİLET ve 
HİKMETİ 


Abdestin sağlığımız ve manevi hayatımız için büyük öneme sahip olduğu tartışılmaz bir konudur. Zira abdest alan insan, sağlığını tehdit eden maddi pisliklerden arındığı gibi ruh sağlığını tehdit eden manevi pisliklerden de arınmaktadır. Bu açıdan abdest müminin hem maddi hem de manevi silahıdır. 


Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem) devamlı abdestli bulunmayı kamil müminin alametlerinden saymış ve hadis-i şerifte, 


“Ancak kâmil mümin, devamlı abdestli durabilir buyurmuştur. Bu hadis-i şerif ile amel eden Allah dostları, devamlı abdestli olmaya önem vermişlerdir. 


Anlatıldığına göre, İbrahim el-Havvâs (kaddesallahu sırrahuj çölde yolculuk yaparken yanında sadece, içinde su bulunan bir kırba taşır, susayınca ondan azıcık içer, kalanı abdest için saklarmış. Hatta onun, Mekke'den Küfe'ye kadar yolculuk yaptığı, bu arada hiç teyemmüme ihtiyaç duymadığı anlatılır. 
Çünkü devamlı abdest suyunu yanında saklar, az bir su ile kanaat edermiş.“ 


38 İbn Mâce, Tahâret, 4 (nr. 277); Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 
5/277. 
39 Sühreverdi, Avárifü'l- Maarif, s. 176. 
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Beş vakit namazı bir tek abdest ile kılabiliriz. Ancak Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), “Ümmetime zahmet vermekten korkmamış olsaydım, her namaz için abdest almalarını emrederdim” buyurmak suretiyle her vakit için abdest almamızı tavsiye etmiştir. Bu nedenle kişinin abdesti bozulmamış olsa bile her vakit namazı için abdest alması sünnet kabul edilmiş ve kişiyi Allah'a yaklaştıracak ameller arasında zikredilmiştir. Nitekim Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), abdestli iken abdest almanın, nur üzerine nur olduğunu" beyan etmiştir. Bir başka hadis-i şerifte de, “Abdestli iken abdest alana on sevap veri- 
1122 buyurmuştur. 


Resülullah”ın (sallallahu aleyhi ve sellem] bir gün, suya yakın olmasına rağmen, su döktükten sonra hemen teyemmüm aldığını gören sahabe-i kiram efendilerimiz, 


“Ya Resülallah, neden böyle yaptınız?” 
diye sorduklarında, 


“Suya erişeceğimi nereden bilebilirim ki?” diye cevap vermiştir.“5 


40 Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/259. 

41 Münziri, et-Tergib ve”-Terhib, 1/98. 

42 Tirmizi, Tahâret, 44; Ebü Davud, Tahâret, 32, İbn Mâce, Tahâret, 73. 
43 Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 1/288. 
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Her hususta Resül-i Ekrem Efendimiz'e 

tâbi olan Allah dostları devamlı abdest- | 
| li olma hususun da Resülullah'a (sallallahu 
aleyhi ve sellem] Uymuşlardır. Nitekim onlar ne abdestsiz yere basar ne de abdestsiz yapılan yemekleri yerlerdi. Bu konuda Gavs-ı | Bilvanisi hazretleri (kaddesallahu sırrahul, | 


nı Allah'ın zikriyle çalıştırmaya çok gayret göstermelidir. İnsanın kendini, kalbe gelen 
| havatır ve vesveseden koruması gerekir. : 
 Süfinin kalbine Allah Teâlâ'dan başka ne | 
| gelirse hicaptır/perdedir. Aile efradınıza | 
söyleyin. Yemek yaparken abdestli olsunlar” buyurmuştur. 


| 
| “Süfi, ehl-i gafletten kaçınmalı, kalıbı- 
| 
| 


Gavs-ı Süni hazretleri de [kaddesallahu sırrahul, “Benim kaç tane çocuğum olduysa, çocuklarımın anası onlara bir gün abdestsiz 

| süt vermedi” buyurmuştur. 


Menkıbe: 

Abdestsiz Emzirilen Bir Damla Süt 

Anlatıldığına göre, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin müridlerinden Yazıcıoğlu 


Mehmed Efendi ile kardeşi Ahmed Bican Efendi'nin başından şöyle bir olay geçer. 


44 Ildırar, Mürşid ve Mürid Hukuku, s. 546. 
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İki kardeşten biri olan Ahmed Bican Efendi, bir gün camide vaaz etmekte iken ağabeyi Mehmed Yazıcı Efendi camiden içeriye girer. Ve küçük kardeşinin sohbetini dinlemeye başlar. Kardeşi ağabeyinin camiye geldiğinin farkındadır. Fakat bir süre sonra ağabeyinin camiden gülerek çıktığını görür. Kürsüde nasihat eden Ahmed Bican Efendi ağabeyinin bu halinden bir şey anlamaz. Ve akşam eve geldiği zaman durumu annesine anlatıp ağabeyinin neden böyle yaptığını öğrenmesini ister. Annesi, büyük oğlu Mehmed Efendi eve geldiği zaman, 


“Oğlum, kardeşin camiden niçin gülerek çıktığını soruyor. Bir hata mı işledim diyor. 
Kardeşinin sohbetinden niçin gülerek çıktın?” diye sorduğunda, oğlu Mehmed Efendi, 


“Anneciğim, ben kardeşimin vaazına gülmedim. Ben bir insanoğlunun sohbetine ne kadar melâike gelmiş, oturacak yer bulamamışlar da birbirlerinin üzerine oturmuşlar. 
Onların hali çok hoşuma gitti de ona tebessüm ettim. Ben de melâikeden camide oturacak yer kalmadığı için çıkıp gittim” diye cevap verir. 


Annesi ağabeyinin bu sözlerini anlattığında Ahmed Bican Efendi çok üzülür ve annesine, 


“Anneciğim, ben kardeşimin melekleri görme derecesine niye erişemedim? Bunu ondan bir sorar mısınız?” deyince, 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Annesi bunu büyük oğluna sorar. 
Mehmet Efendi, 


“Anneciğim, senin bu noksanlığı kendinde araman lazım. Sen benden daha iyi bilirsin” diye cevap verir. 


O vakit düşünme sırası anneye gelir. 
Anneleri uzun süre tefekküre daldıktan son ra bunun sebebini şöyle açıklar: 


“Oğlum, sana hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ahmedim ise, henüz kundakta iken, ben namaza durmuştum. Ahmed şiddetle ağlamaya başlamıştı. Bu sırada evimizde bir komşu kadın vardı. O, çocuk ağlamasın diye Ahmed'i aldı ve emzirmeye başladı. 
Ben namazımı bitirdiğimde hemen elinden aldım ama birkaç damla emmişti. Sonra o kadına abdestli olup olmadığını sordum. 
Bana abdestinin olmadığını söylemişti. Onun melekleri görmemesine sebep bu olsa gerek.” 


Mevlânâ Alâeddin Âbizi (kaddesellahu sırrahu) bir sözünde şöyle der: 


“Tâlibe üç şey lazımdır. Onlardan kur- 


tulmanın çaresi yoktur. Birincisi devamlı abdestli olmak, ikincisi nisbeti korumak, üçüncüsü ise lokmada ihtiyatlı olmaktır.” 


45 Safi, Reşehat, s. 140. 
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ABDESTLİ UYUMANIN 
FAZİLET ve HİKMETİ 


Uyku ölüme, uykudan uyanmak da öldükten sonra dirilmeye benzer. Cenab-ı Hak âyet-i kerimede, 


ux... 
2 әш duğu 


“O'dur sizi geceleyin ölü (gibi) yapan ve gündüzün ne yaptığınızı bilen. Sonra da takdir edilen ömür tamamlansın, diye sizi gündüz uyandıran” (En'âm 6/60) buyurmuştur. 


Uyku ölüme benzetildiğine göre uyurken sanki Allah'ın [celle celâluhl huzuruna çıkacakmışız gibi hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle yatmadan önce abdest alarak taharet üzere yatmaya çok dikkat etmeliyiz. Çünkü hadis-i şerifte Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu 


aleyhi ve sellem], 


“Kim, yatağa abdestli yatarsa, o gece bir melek sabaha kadar, 'Yâ Rabbi, bu kulunu affet!" diye dua едег*% buyurmuştur. 


Abdestli uyumanın fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Muâz b. Cebel'den (radıyallahu anh) rivayet edilen bir hadiste Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi ve sellem], 


46 İbn Hibbân, es-Sahih, nr. 1051. 
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“Gece abdestli olarak ve Allah”ı zikrederek uyuyan ve uyandığında da Allah”ı zikreden kimse dünya ve ahireti için Allah tan ne isterse Allah ona istediğini verir”“” buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de, 

“Abdestli yatan, gündüz oruç tutan gibidir”? buyurmuştur. 

Gördüğümüz rüyaların sadık olması da abdestli yatmamıza bağlıdır. Çünkü Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisinde abdest alarak yatan kimsenin gördüğü rüyaların sadık rüya olduğunu haber vermiştir. Hadis-i şerifte, 

“Kul, temiz (abdestli) olarak yattığında, ruhu arşa yükseltilir ve rüyası sadık olur. 
Ama abdestli olarak yatmaz ise ruhu arşa yükselemez ve rüyaları da karma karışık düşlerden ibaret olur“? buyurmuştur. 

Abdestsiz yere ayak basmayan Allah dostları abdestli yatmaya da büyük önem göstermişlerdir. Bu konuda Husri ikaddesallahu sırahuj, bir sözünde şöyle demiştir: 


“Gece uyandığımda, uykuya abdestsiz olarak dönmemek için, kalkar abdest tazelerim ve uykuya öyle dalarım.”” 


47 Ebü Davud, Edeb, 97. 

48 Deylemi, Firdevsü 1Ahbar, nr. 3794. 

49 Heysemi, //Vecmau z-Zevaid, 1/162; Ali el-Müttaki, Kenzü'l-Ummâl, 13/179. 

50 Sühreverdi, Avârifü'-Maârif, s. 175. 
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ABDEST ALIRKEN 
YAPILAN DUALAR 


Abdest dualarının okunması hakkında Resülullah tan [sallallahu aleyhi ve sellem] rivayet edilen bir hadis bulunmamaktadır. Okunmasa da abdestin tamam olacağı, ancak okunmaları güzel görülen bu dualar selef alimlerinden nakledilmiş olan dualardır. Şöyle ki: 


Abdeste başlarken besmeleden sonra: КОЕР Az ус ə РЕ Jiss 
“Suyu temizleyici ve İslam'ı nur kılan Allah”a hamd olsun.” 


Ağza su verirken: 
uz öt ələl eki) 
a Tapi Де ii 
“Allahıml Bana Peygamberinin Kevser 


Havuzu'ndan bir daha ebedi olarak susamayacağım bir kase su ihsan et.” 


Burna su verirken: 

} 
С a, f bar. 2 o oz” 2 А s le, Zo ... £ 7: ie w 
—- sə əy en) 


“Allahım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokusundan mahrum bırakma.” 
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Yüzü yıkarken: 


e 5,5 кы A AA 
123 3233123 ga 
“Allahıml Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüz- 


lerin kararacağı o günde, nurunla yüzümü ak eylel” 


Sağ kolu yıkarken: 
> ARI шеш ААРА АЙ 


“Allahıml Amel defterimi sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle!” 


Sol kolu yıkarken: 


„АР 


əha 


“Allahıml Amel defterimi solumdan ve arkamdan verme ve beni şiddetli hesaba çekmel” 

Başı meshederken: 


“Allahım! Bana rahmetinle muamele et ve üzerime bereketini indir.” 
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Kulakları meshederken: 
2 3 “ o я 22. 
O green I iye ilal çeşi 
“5 2. 2 4 2 a z 2 > 


“Allahım! Beni Hak sözü işitip en güzeli- ne uyanlardan eyle.” 


Boynu meshederken: 


JİN e Z ЖАШ 


“Allahım! Boynumu (vücudumu) cehennem ateşinden âzâd eyle!” 


Ayakları yıkarken: 


b JE s s if 


“Fey 45 js Pe 


“Allahım! Birtakım ayakların kayacağı o günde ayaklarımı sırat üzerinde sâbit kıl.” 
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ABDESTTEN SONRA 
OKUNMASI GEREKEN DUA 


Abdest âzalarımızı görünen ve görünmeyen pisliklerden temizledikten sonra, kalbimizi de her türlü küfür ve şirkten arındırıp temizlememiz gerekir. Bu nedenle abdestten sonra kelime-i şehadet getirmek sünnet kabul edilmiştir. Çünkü kalpte bulunan küfür ve şirki temizleyen tek şey kelime-i şehadettir. Zira o, İslâm'ın anahtarı ve müslüman olmanın ilk şartıdır. 


Resülullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) abdestten sonra kelime-i şehadet getirmek hakkında, “Sizden biriniz güzelce abdest alır, onu tastamam yapar, sonra da, 


cal ly pa Y 432.2 dü Yi ali Yİ 3221 
1120: ə XA OLA 
Eşhedü en lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh, derse o kimseye cenne- 


tin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer” buyurmuştur. 


Ayrıca Tirmizi'nin rivayetinde geçen, ia Р З G 29 2 ёз ә an 
HAN ст ila oyl əsi o” zi zl 


Allahümmecalni mine”t-tevvabine vecalni mine 1-mütetahhirin: “Allahım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl! duasının edilmesi de abdestten sonra yapılması uygun görülen dualardan biridir. 


Herhangi bir mümin abdest aldık- tan sonra içinde bir ferahlık, ruhunda bir temizlik, hafiflik hissetmez ise o kişiye her şeyden önce, samimi bir tövbe gerekir. 
Zira abdest nurdur. Bunu gönlünde duymayan bir müminin kalbi günahlarla karar- | 
| mis ve kabuk bağlamıştır. Bu halin çaresi | 
| de Hakk'a dönüştür. Tövbe-i nasuhtur. | 
| Ali el-Kar | 


51 Müslim, Taharet, 17. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


Guslün Tanımı 
Gusül, bütün vücudu su ile yıkamayı ifa 


de eden hükmi bir temizliktir. Buna “taharet-i kübra” (büyük temizlik) adı verilir. 


Gusül de aynı abdest gibi hakiki pisliklerden temizlenmeyi ifade eden “necasetten taharet”in değil, hükmi pisliklerden temizlenmeyi ifade eden “hadesten taharet”in karşılığıdır. 


Kur”an-ı Kerim”de Gusül 
Kur”an-ı Kerim”de geçen, 


1,60 G 005 ol) 
“Eğer cünüp iseniz gusül ediniz (tamamen yıkanınız)” âyeti (Mâide 5/6) cünüp kimselerle hayız ve nifas kanları kesilen kadınların gusül abdesti almalarının farz olduğunun delilidir. 


Gusül Yapmayı Gerekli 
Kılan Sebepler 


Şu üç şey gusül yapmayı gerekli kılan 


hallerdendir. 


1. 


Cinsel ilişki. 

Cinsel ilişki sırasında (meni gelsin gelmesin) erkeğin cinsel organının sünnet kısmının kadının cinsel organına girmesiyle her ikisi de cünüp olur ve gusül yapmaları gerekir. 


. Meninin dışarı çıkması. 


, Kadının özel hallerinin bitmesi veya 


lohusalık halinin sona ermesi. 


Guslün Farzları 


Guslün farzı üçtür. 


. Mazmaza (ağza su vermek). 


. İstinşak (burna su vermek). 


Ağza ve burna su bolca verilmeli. Abdestteki mazmaza ve istinşaktan daha mübalağa gösterilmelidir. 


. Vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalma- 


yacak şekilde bütün bedeni yıkamak. 
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BEN == 


19. 
14. 


Guslün Sünnetleri 


Guslün sünnetleri şunlardır: 


. (İçinden) besmele çekmek. 

. Niyet etmek. 

. Elleri bileklere kadar yıkamak. 

. Avret yerini (necaset olmasa dahi) yıka- 


mak. 


. Bedende pislik varsa önceden gider- 


mek. 


. Gusülden önce namaz abdesti gibi ab- 


dest almak. 


. Bedene üç defa su dökmek ve her 


döküşte suyu bedenin her tarafına ulaştırmak. 


, Suyu dökmeye baştan başlamak, sonra 


sağ omuza, daha sonra sol omuza dökmek. 


Suyu her döküşte bedeni ovalamak. 


. Suyu gereğinden fazla veya çok az kul- 


lanmamak. 


, Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkan- 


mak. 


. Tenha bir yerde yıkanılsa bile avret yer- 


lerini bir peştamal ile örtmek. Eğer avret yeri açılırsa kıbleye dönmemek. 


Gerekmedikçe kimseyle konuşmamak. 
Gusül bitince bedeni bir havlu ile kurulamak ve çabucak giyinmek. 


ТА 


Guslün Yapılışı 


Gusül abdesti almak isteyen kişi (içinden) önce eüzü besmele çeker ve, “Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” diye niyet eder. Ellerini bileklerine kadar üç defa yıkar. 


Sonra edep yerlerini yıkar ve bedenin herhangi bir yerinde necaset veya suyun deriye temasını engelleyen bir şey varsa önce onu temizler. Sonra da namaz abdesti gibi abdest alır. Abdestten sonra üç kere ağza, üç kere de burna dolu dolu su verir.5? 


Sonra üç defa baş, üç defa sağ ve üç defa da sol omuzuna su döker. Suyu her döküşünde vücudunu iyice ovuşturarak suyun bütün vücuda temasını sağlar. Ayrıca suyun ulaşmasının zor olduğu saç ve sakal dipleri ile göbek ve küpe deliklerine de suyu ulaştırmaya çalışır. Böylece bedeninde iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudunu yıkamış olur. 


52 Gusül abdestinde ağza ve burna su vermek farzdır. Gusül esnasında namaz abdesti alırken ağza ve burna dolu dolu su verildiği takdirde abdestten sonra ayrıca ağza ve burna su vermek gerekmez. Zira abdest alırken ağza ve burna verilen su guslün farzlarından olan ağza ve burna su vermenin yerine geçmiştir (bk. İbn Abidin, ReddüT-Muhtar, 11294). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


GUSLÜN HİKMETLERİ 


Allah'ın [celle celalun) her emrinde olduğu gibi gusülde de bilinen ve bilinmeyen pek çok hikmet ve fayda vardır. Bu hikmet ve faydaları şöyle izah edebiliriz. 


İnsanı Maddi ve 
Manevi Kirlerden Arındırır 


Gusül abdesti, hükmi bir temizlik olması yanında, bütün vücudu maddi kirlerden temizleyen bir ibadet çeşididir. 


Cünüplük hali ile kadınların özel halleri (hayız ve nifas kanları) maddi ve manevi kirliliğe sebep olan hallerdir. Bu haller insanın vücut kimyasını değiştirir. Vücutta kötü 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kokunun oluşmasına sebep olur. Bedenen ve ruhen vücutta bir yorgunluk ve gevşeklik meydana getirir. Bu hallerden sonra alınan gusül abdesti, bir taraftan beden üzerindeki kirleri ve kötü kokuyu gidermiş, bir taraftan da ruhen insanı rahatlatmış olur. Çünkü gusül de aynı abdest gibi işlenen günahlara kefarettir. Nitekim bir sahabenin, Resül-i Ekrem Efendimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem), 


“Allah”ın huzuruna günahlardan arınmış olarak çıkmak istiyorum” demesi üzerine, Peygamber Efendimiz, 


“Gusül abdesti al ki Allah”ın huzuruna günahlardan arınmış olarak çıkasın”55 buyurmuştur. 


Gusül Abdesti Ruh ve 
Beden Sağlığını Korur 


İnsan beden ve ruhtan meydana gelen bir varlıktır. Dolayısıyla ruh ve beden birbirini etkiler. Ruhun güzelliği ve temizliği bedene, bedenin sağlık ve sıhhati de ruha yansır. 
Bu nedenle Allah ve Resülü”nün yapılmasını emrettiği her ibadetin, dünyevi ve uhrevi birçok hikmet ve faydası vardır. Bu ibadetler bir yönüyle ruh sağlığını koruduğu gibi, bir yönüyle de beden sağlığını korur. 


53 Ali el-Müttaki, KenzüT-Ummal, nr. 44154. 
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Yalnız, ibadetler yapılırken faydalarından ziyade sırf emredildiği için yapılmalıdır. Çünkü sadece dünyevi maksatlar veya beden sağlığı dikkate alınarak yapılan ibadet, ibadet olmaktan çıkar, bir adet halini alır. Bu nedenle ibadetler, hikmet ve faydalarından ziyade Allah ve Resülü emrettiği için yapılmalıdır. 


Guslün Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri 


Gusül abdestinin ruh sağlığı üzerinde büyük etkileri vardır. Çünkü ruhun gıdası ibadettir. İbadetleri yerine getirebilmenin şartı ise abdest ve gusüldür. Dolayısıyla cünüp bir kimse Allah'ın [celle celaluh) huzuruna duramaz, Kur'an okuyamaz ve benzeri ibadetleri yerine getiremez. Bu da ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. Zira ibadetlerle gıdasını alamayan ruh, boş ve faydasız şeylerle bu ihtiyacını gidermeye çalışır, ancak başarılı olamaz. O ihtiyacın yerini dolduramaz. Fakat insan gusül abdesti alıp temizlendiği zaman, artık Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna durabilir. Kur'an okuyabilir. Bunların dışında yerine getirilmesi gereken diğer ibadetleri ifa edebilir. Böylece ruhun gıdası olan ibadetler yerine getirilmiş ve gönül huzuru elde edilmiş olur. 
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Guslün Beden Sağlığı 
Üzerindeki Etkileri 


Guslün beden sağlığı üzerindeki etkileri de büyüktür. Örneğin gusül abdesti sayesinde haftada bir iki defa bütün bedenimizi yıkama imkânı buluruz. Bu da vücudun temizlenmesini ve dinlenmesini sağlar. 
Derideki gözeneklerin açılmasını, vücudun rahat hava almasını kolaylaştırır. Bunların yanında gusül abdesti sinir sistemini düzeltir. Kalbe huzur verir. Bedendeki yorgunluk ve gevşekliği giderir. İnsanı dinçleştirir. 


Gusül, Nefsi Huzura Erdirir 


İnsanda, biri canlılar âleminin diğeri ise meleküt âleminin özelliklerini taşıyan iki çeşit nefis vardır. Bir kimse cünüp olduğu zaman, meleküt âleminin özelliklerini taşıyan nefis, o kimsenin bedeninde bulunmak istemez. O bedende bulunduğu sürece sıkılır. Ta ki o kimse gusül abdesti alana kadar. 
Kişi ne zaman gusül abdesti alırsa nefis o zaman huzura erer. 


GUSÜL ABDESTİNDE BÜTÜN 
VÜCUDU YIKAMANIN HİKMETİ 


Gusül abdesti almayı gerekli kılan sebeplerden cinsel ilişki, meninin dışarı çıkması ve kadınların özel hallerinin sona ermesi 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gibi hallerin her üçü de netice itibariyle vücuda etki etmektedir. Örneğin meni ve idrar aynı yer ve uzuvdan çıkmalarına rağmen, meninin çıkması guslü gerektirirken, idrarın çıkması guslü gerektirmemektedir. Bunun sebebi idrar, sadece yenilen ve içilen şeylerin artığından ibaretken; meni, bütün bedenin cüzlerinden oluşan bir maddeden meydana gelmektedir. Bundan dolayı çıkmasıyla bütün vücuda etki etmektedir. Bu nedenle vücut halsiz ve bitkin düşmektedir. İdrarda ise böyle bir durum söz konusu değildir. 


Bu durumda gusül abdesti, meninin çıkmasıyla kuvvetten düşen bedeni eski haline çevirmekte ve gevşeyen bedeni dinçleştirmektedir. Ayrıca kadınların özel hallerinde görülen kötü kokunun da gitmesine sebep olmaktadır. 


Vücut Âzalarını Yıkarken... 


Gusül abdesti alan kimse vücut âzalarını yıkarken, kendisini Allah Teâlâ'dan uzaklaştıran şeyleri düşünmesi ve onlardan temizlenmeye niyetlenmesi lazımdır. Çünkü Allah'ın (celle celâluh) huzuruna istenen şekilde ancak içini ve dışını temizlemiş gerçek iman sahipleri durabilir. Buna göre, gusül abdesti alan kişi ellerini Allah'ın (celle celâluh| haram kıldığı şeylere uzatmışsa, kendisini Allah'tan uzaklaştıran bu şeylerden temizlenmeye niyet ederek ellerini yıkamalıdır. 
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Dili ile yalan söylemiş, gıybet etmiş, kötü söz söylemişse, dilini bu gibi günahlardan temizlemek niyeti ile ağzını yıkamalıdır. Ki Allah'ı [celle celiluh) temiz bir dille zikredebilsin. 


Burnuna su verirken Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi ve sellem] ve Allah dostlarının gül kokularını almak niyeti ile burnuna su vermelidir. Zira ne kadar dikenli de olsa gülün kokusudur bülbülü kendisine çeken. 
Bülbül onunla huzur bulmuştur. Çünkü o kokusunu Resülullah'tan [sallallahu aleyhi ve sellem) almıştır. 


Saç ve sakalını ise cehenneme sürüklenmesine sebep olacak nefsin arzu ve isteklerinden kurtulmak niyeti ile yıkamalıdır. Çünkü nefsi arzuları aklına galip gelen kimse hayvanlardan daha aşağı konuma düşer. Nefsin arzu ve isteklerine uyması sebebiyle kıyamet günü saç ve sakallarından tutularak cehenneme sürüklenir. Nitekim Cenâb-ı Hak âyet-i kerimede, 


M ARAR x В z 


dən 59 суч ор) — 
CÇ əzə 2 ya 
Феу „ә! у 
“Suçlular simalarından tanınır da, per- 


çemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar” buyurmuştur (Rahman 55/41). 


Resül-i Ekrem Efendimiz de [sallallahu aley- 


hi ve sellem], 
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“İnsanlar cehenneme götürülürken, kadınlar perçemlerinden, erkekler de sakallarından tutularak cehenneme atılacaklar”" buyurmuştur. 


Gusül alan kişi başını yıkarken insanlara baş olma arzusundan kurtulmak niyeti ile yıkamalıdır. Çünkü riyaset, yani insanlara baş olma arzusu hemen herkesin istediği bir şeydir. Nefis hep kendisini başkalarından üstün görmek ister. Bu da insanı kibre sevkeder. Allah (celle celaluh) ise kibirlenen kimseleri sevmez. Çünkü büyüklük ve ululuk Allah'ın (celle celaluh) şanındandır. 


Aynı şekilde yüzünü yıkarken de kibir ve gururdan kurtulmaya ve gözleri ile baktığı haramlardan temizlenmeye niyet ederek yıkamalıdır. 


Ensesi ile boynunu yıkarken nefis, şeytan ve eşyaya kul köle olmaktan kurtulmaya niyet ederek yıkamalıdır. Çünkü insan bunlara köle olmaktan kurtulmadıkça, Allah”a layık bir kul olamaz. Nitekim Resül-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) hadis-i şerifte, 


“Para ve eşyaya tapana yazıklar olsun”? 
buyurmuştur. 


Sıra yanlarını ve sırtını yıkamaya geldiğinde ise Allah'tan [celle celaluh) başkasına güvenip dayanmamaya niyet ederek temizlenmelidir. 


54 Şa'râni, Fethul-Mübin, s. 34. 
55 Buhâri, Cihad, 70. 


79 


Göğsünü de insanlar arasında başköşeye oturma, şanını ve şöhretini insanlara duyurma arzu ve isteğini yok etme niyeti ile yıkamalıdır. Ve kalbinde biriken günah kirlerinin suyla birlikte akıp gittiğini düşünmelidir. 


Karnını ise yediği haram ve şüpheli şeylerden temizleme niyeti ile yıkamalıdır. 


Avret mahallini yıkarken de şehvetine uymaktan veya boş boş oturup vakit harcamaktansa, faydalı işler yapmaya kalkmak niyeti ile yıkamalıdır. 


Son olarak sıra ayak ve dizleri yıkamaya geldiği zaman, ayaklarını Allah'ın [celle celâluh) haram kıldığı yollara gitmekten temizleme niyeti ile yıkamalıdır. 


Kısacası vücudumuzu baştan aşağı bu niyetlerle yıkamamızın hikmeti, Rabbimiz'in huzuruna maddi ve manevi pisliklerden arınmış olarak durabilmemiz içindir. Bu niyetle gusül alan bir kimse, zâhir ve bâtın olmak üzere bütün bedenini temizlemiş, imanın ve günahlardan kurtulmanın zevkini bütün benliğiyle tatmış olur. Her türlü gam ve kederden kurtulur. Böylece ibadetlerini ihlâs ile yapmaya başlar. Bu da kişiyi Allah'ın rızasını kazanmaya sevkeder. 
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Şah-ı Nakşibend hazretleri (kaddesallahu sırrahu) anlatıyor: 


“Bir gece, arkadaşlarımla Zivertun'da iken uykuda gusül abdestini gerektiren bir durum oldu. Hemen uyanıp, gusül abdesti alabilmek için dışarı çıktım. Mevsim kış ve sular donmuştu. Hangi suyun başına vardıysam, buzları kıracak bir şey bulamadım. 
Arkadaşlarımı da bu yüzden rahatsız etmek istemiyordum. Bu nedenle durumumu onlara söyleyemedim. Üzerimde eski kürkün haricinde bir şey de yoktu. Zivertun'dan ümidimi kesince, Kasrıârifân'daki evime giderek orada buzu kırmak için bir şey aradım. Ailemden hiç kimseyi durumdan haberdar etmek istemiyordum. Evin her tarafını aradıktan sonra, mescidin yanındaki havuzun başında suyu alabileceğim bir kap gördüm. Onunla buzları kırmak için epey uğraştım. Bu sebeple elimi de yaralamıştım. 
Sonuçta havuzdan su alarak boy abdestimi alabildim. Soğuktan da son derece etkilenmiştim. Sonra yine o eski kürkümü giydim ve soğuğa rağmen aynı gece Kasrlarifan'dan Zivertun'a geri döndüm.” 


x x 


4 


Abdülmecid Hâni, el-Hadüikul-Verdiyye, s. 402, Hàce Ahmed b. İbrahim, Kutbü'-Ârifin Hazret-i Şah-ı Nakşibend Hayatühü ve 


Menâkıbühü, s. 30. 
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CUMA İÇİN GUSÜL ABDESTİ 
ALMANIN HİKMETİ 


Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında sahabiler, işlerini kendileri görürlerdi. Cuma namazı vaktine kadar işlerinde çalışır, cuma vakti yaklaşınca işlerini bırakıp üzerlerindeki iş elbisesiyle namaza gelirlerdi. Bu sebeple vücutları terli kokardı. 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Jsallallahu aleyhi ve sellem] ashabına, 


“Keşke cuma günü yıkansanız””" buyurdu. Başka bir hadisinde de, 


“Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder, hele boy abdesti alırsa o daha iyidir” buyurmuştur. 


Resülullah (sallallahu aleyhi ve sellem] bu hadisi ile bizlere cuma için abdest almanın yeterli olduğunu, ancak boy abdesti almanın daha faziletli olduğunu belirtmiştir. 


Çünkü cuma müminlerin bayramıdır. Bayram günlerinde nasıl olmamız gerekiyorsa cuma günü de öyle olmalıyız. Vücudumuzu temizlemeli, en güzel elbiselerimizi giymeli ve güzel kokular sürünerek cumaya gitmeliyiz. Aksi halde müminlerin bir araya gelip toplandığı ve camilerin tıklım tıklım dolduğu 


57 Buhâri, Cuma, 16, Büyü", 15, Müslim, Cuma, 6. 
58 Ebü Davud, Tahâret, 128; Tirmizi, Cuma, 5. 
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bu mübarek günlerde çevremizdeki insanlara rahatsızlık verebiliriz. Bu ise bir müminin asla yapmaması gereken bir davranıştır. 


TÖVBEDEN SONRA ALINAN 
GUSÜL ABDESTİ 


Tövbe, Allah'ın [celle celiluh) razı olmadığı her şeyden kalbi ve bedeni temizlemek ve işlenen günaha bir daha dönmemeye azmetmek demektir. 


Günahlarından tövbe eden bir kul, kal bi ile pişman olduğu kusurlarına, sadece diliyle istiğfar edip bırakmamalı, hataları işleyen bütün vücuduna bu pişmanlığını hissettirmeli, onları da tövbeden hissedar etmelidir. Bunun için en güzel yol, tövbeden sonra gusül abdesti almak, iki rekât namaz kılmak ve günahların affı için Allah'a yalvarmaktır. Çünkü Resülullah [sallallâhu aleyhi ve sellem] pişmanlık içinde, samimi olarak yapılan bir tövbenin mutlaka kabul edileceğini müjdeleyerek, “Bir kul günah işlediğinde, güzelce temizlenir, kalkar iki rekât namaz kılar, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah muhakkak onu affeder”” buyurmuştur. 


Bu nedenle ümmet-i Muhammed'i terbiye halkasına alan kâmil mürşidler/Allah dost- 


59 Tirmizi, Salât, 181; İbn Mâce, İkâme, 193. 


83 


ları tövbeden sonra gusül abdesti almayı şart koşmuşlardır. Daha çok Nakşibendi büyüklerinde gördüğümüz bu uygulama, şekil ve hedefiyle sünnete dayanmaktadır. Yine bu hadise binaen tövbe eden kimsenin gusül abdesti alması sünnet kabul edilmiştir.?” 


İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh Minhâcü-Âbidin adlı eserinde tövbeyi anlattıktan sonra tövbe eden kimseye özetle şu tavsiyelerde bulunur: 


“İşlediğin günaha bir daha dönmemeye kesin karar verir ve kalbini günah kirlerinden arındırmayı istersen, sana hakları geçen hasımlarınla olabildiğince helâlleşmeye çalışırsın. Kılamadığın namazların varsa onları kazâ etmeye gayret edersin. Bunların dışındaki şeyler için de tazarru ve niyazla, Allah Teâlâ'ya yönelip günahlarının affı için yalvarırsın. 


Sonra da gider gusül abdesti alır, bedenini temizlersin (Vücudunu yıkarken, kalben, 'Yâ Rabbi, ben vücudumun zâhiri kirini yıkadım. Sen de marifetinin nuru ile kalbimi ve içimi yıka” diye düşünürsün). Gusülden sonra dört rekat namaz kılarsın. Sonra seni Allah'tan başka kimsenin göremeyeceği bir yere gider, başını yere koyar, gözyaşları içerisinde, günahlarını bir bir hatırlar ve onların affedilmesi için, canı gönülden Allah'a yalvarırsın.”” 


60 Şürünbülâli, Merâkı'l-Felâh, s. 147 
61 Gazâli, Minhâcü'-Abidin, s. 95. 
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Abdurrahman-ı Tâhi [kaddesallahu sırrahu] bir sözünde şöyle der: 

“Tarikatın temeli ihlâs ve muhabbet üzere olup, şeriata bağlılıktır. Tarikatın gayesi, marifetin sırlı meselelerini açığa kavuşturmak ve şer'i hükümlerin inceliklerini öğretmektir. Mesela mürid, abdest ve guslün alınış hikmeti ile abdestte belli âzaların, gusülde ise bütün bedenin niçin yıkanması gerektiğini öğrenir. Abdest ve gusülden maksadın, yapılan bazı işlerin sebep olduğu (manevi) kirliliği gidermek olduğunu bilir. Çünkü bazı işlerin yol açtığı (manevi) kirlilik, diğerlerine göre daha fazladır.”*? 


62 Abdurrahmân-ı Tâhi, e/-/şaraf, s. 150. 
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EVLİYANIN DİLİNDEN 


Abdest 


vetuslün 
Hikmetleri 


Abdullah Demiray 


Abdurrahman-ı Tâhi (k.s) bir sözünde şöyle buyurur: “Tarikatın temeli ihlâs ve muhabbet üzere olup, şeriata bağlılıktır. Tarikatın gayesi, marifetin sırlı meselelerini açığa kavuşturmak ve şer'i hükümlerin inceliklerini öğretmektir. 
Mesela mürid, abdesi ve guslün alınış hikmeti ile abdestte belli âzaların, gusülde ise bütün bedenin niçin yıkanması gerektiğini öğrenir. Abdesi ve gusülden maksadın, yapılan bazı işlerin sebep olduğu (manevi) kirliliği gidermek olduğunu bilir. Çünkü bazı işlerin yol açtığı (manevi) kirlilik, diğerlerine göre daha fazladır.” 


